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Verslag vergadering dinsdag 21 maart  
Geformeerde Kerk, Jan Steenstraat 5 in Boven-Hardinxveld  
 
1. Opening 

De voorzitter begint de vergadering met een openingswoord (zie aan het eind van dit 
verslag) en een gebed.  
 

2. Aanwezigen/Afmeldingen 
Aanwezig: Chander Ramnun (VluchtelingenWerk), Arie Meerkerk (Gereformeerde 
Gemeente), Willem van den Heuvel (Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld), Marianne 
van den Heuvel (Sociale Dienst Drechtsteden), Hanan Nasr (Sociale Dienst 
Drechtsteden), Ireana Tamagnone (Homestart), Dick Klein (Hervormde Gemeente 
Giessendam/Neder-Hardinxveld), Jolanda Verdoorn (Kerk met de beelden), Klaas 
Blokland (Kerk met de beelden), Wim Kafoe (Gereformeerde Kerk Giessendam-
Hardinxveld), Ingrid Bron (Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld), Samuela Loolofs 
(Bibliotheek AanZet), Evertine van Alphen (Gemeente Hardinxveld-Giessendam), Adrie 
Teeuw (Platform Sociaal Domein), Bas de Jong (Hervormde Gemeente 
Giessendam/Neder-Hardinxveld), Wilma Dekkers (Fien Wonen), Peter van Wijngaarden 
(voorzitter), Martine Verlek (secretaris).    
Afgemeld: Maarten Hendrickx (Servanda), Marius den Butter (Gereformeerde Kerk 
Giessendam-Hardinxveld), Denny van Asperen Lenselink (VluchtelingenWerk), Ingrid 
Veldman (Taalklas).  

 
3. Kennismakingsrondje 

Alle aanwezigen stellen zich kort voor.  
 

4. Verslag vorige vergadering 17 januari 2023 
N.a.v. het verslag van de vorige vergadering wordt gemeld dat de oproep in de 
kerkbladen twee reacties van nieuwe vrijwilligers heeft opgeleverd.  
Niet alle kerken blijken het bericht over de oproep voor vrijwilligers ontvangen te 
hebben. Martine gaat na hoe dit kan. [Inmiddels duidelijk dat het bericht naar een deel 
van de e-mailadressen van de kerken gestuurd was. Dit is hersteld.] 
Er is € 82,50 opgenomen uit de ‘kas’ van de Werkgroep K&V i.v.m. een noodgeval. Deze  
‘kas’wordt beheerd door  de diaconie van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld. 
 

5. Vergunninghouders 
Chander vertelt dat het goed gaat met de realisatie van de taakstelling van het eerste 
halfjaar van 2023. De taakstelling is 23 personen. Op dit moment lopen we 8 personen 
voor.  
Er komt mogelijk in de gemeente een pilot op het gebied van arbeidsparticipatie.  
 

6. Bijeenkomst herfstvakantie  
Er wordt gesproken over de bijeenkomst met statushouders in de bibliotheek. Deze 
bijeenkomst werd jaarlijks georganiseerd in de herfstvakantie en stond in het teken van 
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elkaar ontmoeten en kennismaken met eten uit het land van herkomst. Vanwege de 
maatregelen rond corona heeft de bijeenkomst de afgelopen jaren niet plaatsgevonden.  
We willen de bijeenkomst dit jaar weer organiseren. De bijeenkomst vond altijd plaats in 
de herfstvakantie omdat iedereen van de statushouders dan vrij was. Nu blijkt dat niet 
iedereen dan vakantie heeft. Daarom wordt er gekozen voor de zaterdag.  
Er wordt voorgesteld om de bijeenkomst te houden op zaterdagmiddag 21 oktober in de 
bibliotheek aan de Pietersweer. Inmiddels is in overleg met de bibliotheek deze datum 
vastgesteld. 
Ideeën voor de bijeenkomst zijn van harte welkom.  
 

7. Deelname vluchteling aan werkgroep 
Er wordt positief gereageerd op het idee om een vluchteling deel te laten nemen aan de 
werkgroep. Het is wel de vraag wie dat zou kunnen doen.  
Chander neemt binnenkort een Syrische medewerker in dienst en wil deze meenemen 
naar de werkgroep. Mogelijk kan deze persoon definitief aansluiten.  
Als er binnen een maand geen bezwaren zijn voor het deelnemen van een vluchteling 
aan de werkgroep, dan gaan we op zoek naar twee geschikte mensen.  
 

8. Situatie Oekraïners 
Het lijkt erop dat de meeste Oekraïense vluchtelingen werken. De kinderen gaan naar 
school. Er wordt aangegeven dat de sfeer op het werk heel verschillend is. Er is mogelijk 
sprake van negatieve gevoelens onderling.  
Op 3 juni is er een culturele dag in Hardinxveld-Giessendam. Ook de Oekraïners zullen 
een bijdrage leveren middels zang (en dans).  
Er zijn vrijwillige buddy’s betrokken bij de Oekraïners in Hardinxveld.    
 

9. Oudkomers en arbeidsmigranten 
Geen bijzonderheden te melden. Dienen niet vergeten te worden.  
 

10. Bibliotheek 
Samuela vertelt dat alle projecten in de bibliotheek draaien. Het is fijn dat 
VluchtelingenWerk gebruik maakt van de bibliotheek voor haar spreekuren. Dat zorgt 
ervoor dat statushouders makkelijker bekend raken met de bibliotheek.  
Er wordt verder gesproken over activiteiten om de taal te bevorderen.   
In de opvang voor Oekraïners wordt door taalschool Toptaal Nederlandse les gegeven.  
In de Merwedeschool in Boven-Hardinxveld is een taalcafé. Daar komt een klein groepje 
vrouwen om de taal te leren. Er kunnen nog meer mensen bij, dus graag doorverwijzen 
als je iemand weet.  
Er is een nieuwe vrijwilliger in de bibliotheek die graag werkt met 
laaggeletterden/analfabeten. Zij wil graag een groepje les geven. Als er mensen zijn die 
graag Nederlands willen leren, maar laag niveau hebben dan zijn zij van harte welkom. 
Deze lessen zijn overdag.  
De vraag wordt gesteld of er onderling contact is tussen de statushouders in 
Hardinxveld. Er is wel onderling contact tussen de vrouwen die hier al wat langer wonen 
en elkaar bijv. zien in het taalcafé. Voor zover bekend zijn er geen georganiseerde 
ontmoetingen.  



Werkgroep Kerk en Vluchteling Hardinxveld-Giessendam 

 

 
3  werkgroepkerkenvluchtelinghg@outlook.com 

De Voorleesexpress is weer gestart. Dit houdt in dat een getrainde vrijwilliger 20 weken 
gaat voorlezen bij kinderen. Weet je een gezin waar sprake is van een taalachterstand, 
geef het door aan Samuela.  
 

10a. Evaluatie werkgroep 
Chander brengt dit agendapunt in. Op dit moment wordt er voornamelijk informatie 
uitgewisseld in de werkgroep. Chander geeft aan dat het mooi zou zijn om de status van 
werkgroep te verhogen door doelstellingen te formuleren.  
De werkgroep is in 2015 ontstaan vanuit de kerken. Later zijn daar andere partijen en 
organisaties bij aangesloten. Het doel is een uitwisselingsplatform te zijn.  
Chander wordt gevraagd een notitie te schrijven over de mogelijke doelstellingen van de 
werkgroep. De notitie wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.  

 
10b. Vergaderen tijdens kantoortijden 

Chander stelt voor om ’s middags te vergaderen in plaats van ‘s avonds. Voor hem is het 
lastig om ’s avonds naar Hardinxveld te komen.  
Overdag vergaderen is niet haalbaar voor alle aanwezigen.  
We besluiten om voorlopig nog ’s avonds te vergaderen met de optie voor een deel van 
de werkgroepleden om digitaal aan te sluiten.  

 
11. Rondvraag 

Er wordt gevraagd of er vanuit statushouders aanvragen komen voor Homestart. Dit lijkt 
niet zo te zijn. Homestart kan erg nuttig zijn voor onze doelgroep.  
Verder wordt er aangegeven dat de wijkagent wordt gemist aan tafel hier. Klaas 
Blokland gaat kijken of  één van de wijkagenten interesse heeft om aan te sluiten.  
 

12. Volgende vergadering 
We spreken af om de volgende keer te vergaderen op dinsdag 13 juni 2023 om 19.30 
uur in de Bibliotheek AanZet, Pietersweer 34.  

 
13. Sluiting 

Als afsluiting leest Peter Psalm 4 met ons.  
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Opening 

Psalm 13  
1. Een psalm van David. Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten, hoe lang nog verbergt u voor mij uw 
gelaat?  
2. Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan 
dag?  
3. Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?  
4. Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God! Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.  
5. Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen,’ mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.  
6. Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, 
hij heeft mij geholpen.  
Deze psalm is een noodkreet om aandacht, een schreeuw om te worden gehoord. Het is de klacht 
van een mens die zich vergeten acht, door God en door mensen. In al zijn ellende wendt hij zich tot 
de Eeuwige omdat hij ondanks alles vertrouwt op Zijn liefde en bijstand. En het loopt uit op de 
zekerheid dat hij in al zijn vertrouwen ooit weer zal zingen en juichen.  
Toch zit hij nu nog midden in de ellende, wat is dan het geheim van deze mens?  
Hij weet zich gehoord, hij weet dat God luistert en die wetenschap is voor hem voldoende om weer 
verder te kunnen.  
De meesten van ons hebben dagelijks te maken met mensen die problemen hebben.  
Ze vertellen hun verhaal, hun probleem en wij horen hen aan, we luisteren of tenminste, we 
proberen te luisteren. Er is een groot verschil tussen horen en luisteren.  
Luisteren is een onderschatte kunst. Vaak besteden we tijdens een gesprek de helft van de tijd aan 
gedachten over wat we straks zullen zeggen en besteden we niet echt aandacht aan wat de ander 
zegt.  
Toch is luisteren het grootste geschenk dat we kunnen bieden aan een gewonde ziel.  
Het is een daad van gerichte aandacht.  
Het betekent dat je oprecht openstaat voor een ander mens, dat je bereid bent om de wereld, en de 
pijn van die ander te binnen te gaan en mee te lijden.  
Het betekent niet dat we een oplossing hebben voor haar of zijn probleem.  
Er zijn problemen die niet kunnen worden opgelost. Die kunnen alleen worden doorleefd, zodat de 
tijd zelf de breuk of het verlies heelt.  
Maar als we oprecht luisteren delen we hun last, zodat het gewicht daarvan draaglijk wordt.  
Per definitie heeft menselijk leed niet altijd een verklaring die wij kunnen begrijpen, het lijden zal de 
menselijke verbeeldingskracht altijd ontstijgen.  
Wat mensen uiteindelijk willen is de bevestiging dat hun leed bekend is bij een ander, en dat hun 
woorden werden gehoord.  
Ook God luistert. Hij is niet doof voor onze noodkreet. God is de persoonlijke aanwezigheid in de 
kern van het bestaan, Hij betreedt het gebroken hart en maakt het weer heel.  
Als er naar je wordt geluisterd, word je erkend.  
Dat is wat God in de Bijbel doet. Hij luistert naar mensen die anders niet gehoord worden - naar 
Ismaël, de bastaardzoon van Abraham die van huis wordt verdreven; naar Lea, die geen liefde 
ontvangt van haar man Jacob; naar Rachel en Hanna, die verlangen naar een kind; naar David, als hij 
zijn hart uitstort in het boek Psalmen. God luistert, en door te luisteren geeft Hij ons de kracht om te 
leven.  
Luisteren is daar waar de pijn wordt geheeld door te worden gedeeld.  
Ik wens u een goede vergadering! 


